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nere topfabrikanten in Italië, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland. Onafhankelijk, we zoeken naar 

de krenten in de pap. Ons aanbod komt je in de wijde omgeving niet tegen. Bij ons koop je een Van Lijf, en 

niet dit of dat merk.”

In Margaten is Van Lijf z’n toch wat belegen imago kwijtgeraakt. De dienstverlening is ook verder uit-

gebreid. Math van Lijf: “We adviseren bij de totale inrichting van een huis. We leveren vloerbedekking, 

parket, raambekleding en accessoires. We laten meubels op maat maken. Complete wandkasten voor 

slaapkamers en zolders, tv-meubels, boekenkasten; het kan allemaal. Verder doen we de betere projectin-

richting: hotels en banken bijvoorbeeld.”

Bezoekers van Van Lijf in Margraten kunnen onder het motto ‘life is good’ rekenen op een persoonlijke ont-

vangst. Van drukte zoals op een Woonboulevard is geen sprake, een vers kopje koffie is standaard. Net als 

een grote variëteit aan kunst. Met grote regelmaat exposeren er kunstenaars uit binnen- en buitenland. 

De stukken zijn zo geplaatst en gehangen dat ze lijken te horen bij het interieur. En voor de Maastrichte-

naar die het nou nog niet weet: Van Lijf Interieurs is springlevend. In Margraten.

Van Lijf Exclusieve Interieurs is gevestigd op bedrijventerrein Aan de Fremme 30-32 in Margraten, vlakbij 

de Rijksweg tussen Maastricht en Gulpen. De toonzalen zijn geopend dinsdag tot en met zaterdag van 

9.00 uur tot 18.00 uur of op afspraak.

Geloof het of niet, er zijn wat traantjes weggepinkt 

toen Van Lijf Interieurs eind 2004 de eeuwenoude 

huisvesting aan de Maastrichtse Hoenderstraat/

Markt verruilde voor een modern pand op bedrij-

venterrein Aan de Fremme in Margraten. ‘Maas-

tricht verliest een stukje van zijn eigen inboedel’ 

schreef de pers. 

Overdreven? Amper. Van Lijf was een begrip, we-

reldberoemd in eigen stad en een stukje daarbui-

ten. Om z’n kwaliteitsmeubels, z’n service en ook 

om z’n puur Maastrichtse karakter. Oprichter Math 

van Lijf was ooit stadsprins namens De Tempeleers. 

En waar de zaak heeft plaatsgemaakt voor een 

doorgang naar het nieuwe winkel- en eetcentrum 

Mosae Forum herinnert een plaquette in de be-

strating aan hem en de andere (oud-) stadsprinsen. 

Kortom, het betekent iets als zo’n bedrijf de stad 

verlaat. Het geeft ook aan dat we het hier niet heb-

ben over zomaar een meubelzaakje. Ontwerper en 

zakenman Math van Lijf begon in 1953 op kleine 

schaal met de verkoop van meubels. In de daaropvolgende jaren bouwde hij de zaak uit tot een voor de 

branche enorme onderneming met 6000 vierkante meter toonzaal, verdeeld over een aantal panden aan 

de Hoenderstraat en de Markt. 

“Pa heeft er iets moois van gemaakt,” zegt Jean van Lijf die nu samen met zijn broer Math en diens vrouw en 

zoon Luc de zaak voortzetten in Margraten. “Hij was verknocht aan de stad en de zaak, maar tegelijkertijd 

begreep hij heel goed dat een meubelzaak van deze omvang midden in de stad problematisch zou worden.”

In 1994 verkocht Van Lijf sr. de panden aan de stad in afwachting van de bouw van Mosae Forum. In 2004, 

twee jaar na het overlijden van de oprichter, was het zover. Op 20 december om precies te zijn werden de 

laatste meubels het pand uit gereden. Wat rest zijn de plaquette en de gevelsteen met het opschrift ‘In de 

blauwe handt’, een tijd de officiële naam van het bedrijf.  

Jean en Math hadden in de tussentijd in Margraten een geschikt pand gevonden om verder te gaan. Een 

loods werd omgetoverd tot een verrassend ruime ‘woonkamer’ met 850 vierkante meter showroom. “Na-

tuurlijk ligt ons hart nog in Maastricht,” zegt Math van Lijf. “Maar in onze eigen stad konden we gewoon 

geen goede locatie vinden. Hier zijn we goed bereikbaar. We kunnen gemakkelijk in- en uitladen. Kijk, 

als hier klanten komen die graag een bank of kast op zicht willen, dan plaatsen wij die meteen. Vanuit 

Maastricht gaat dat niet meer. Na elf uur ’s morgens mag een leverancier de stad niet meer in of uit. Hier 

is parkeerruimte volop en we zitten wat centraler in het heuvelland. Onze klanten komen niet alleen uit 

Maastricht, maar uit de verre omgeving tot en met België en Duitsland toe.”

Het assortiment van Van Lijf Exclusieve Interieurs is het best te omschrijven als ‘eigentijds klassiek’. War-

me houtkleuren en aandacht voor detail bepalen de sfeer. Topkwaliteit en service zijn de handelsmerken. 

“We opereren in het hogere segment en met betaalbare prijzen,” zegt Jean van Lijf. “We kopen in bij klei-
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Pand op de Markt Maastricht, 1975.


